
  
 
 
 
 

 

Reisverslag V2510  
 

Een creatieve week op Landgoed Barendonk in Beers van 11 juli tot en met 
17 juli 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons reisgezelschap bestaat uit:  
Staande rij : Gerda, Ad (begeleider), Feddy, Monique B (begeleider), Marieke 
De twee ladies op de bank: Monique Z. en Ellen. 
 
Op dinsdag krijgen we een kleine wisseling van de wacht en gaat Ad naar 
huis om zich voor te bereiden voor een andere vakantie en komt Wilma ons 
bijstaan. 
Tot dan zijn we met 5 vrouwen en is Ad de enige man. Hij houdt zich goed 
staande tussen al die vrouwen merken we al snel.        
 
Vrijdag 11 juli 

Onze eerste dag. Alleen Feddy komt vanuit De Buitenplaats in Arnhem , 
samen met Monique B. Ellen, Gerda, Marieke en Monique Z. komen op 
eigen gelegenheid rechtstreeks naar Beers. Ad komt met zijn eigen auto, 
want hij gaat dinsdag weer naar huis voor de andere reis. 
 



  
 
 
 
 

 

We maken een verkenningsrondje door het gigantische huis. Het is eigenlijk 
voor 20 personen en wij zijn met 7, dus we hebben ruimte voldoende. Nadat 
iedereen een kamer heeft uitgezocht en een kamermaatje, gaan we eten.  
 
 

 
 
 
 

We eten lekker buiten onder een 
hele grote parasol. 
Monique B is de chef en Monique 
Z. de souschef. Ze maken deze 
avond nasi, met satésaus, een eitje 
en zuur. Een lekker toetje met een 
toefje slagroom en een kleine 
versiering. Die houden we erin, 
want het is vakantie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Na het eten kletsen we elkaar bij over wie we zijn, waar we wonen en wat we 
leuk vinden om te doen.  
We maken plannen voor de week en doen nog een paar spelletjes. We 
maken ter opening van deze vakantie een mocktail en dan is het ineens al 
tijd om naar bed te gaan. 
 
Morgen gaan we eerst naar Cuijk om kaartjes te kopen en te versturen. 
 
 



  
 
 
 
 

 

 

Monique met twee mocktails – Mojito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zaterdag, 12 juli 

 
Iedereen geeft heerlijk geslapen. We ontbijten samen en dan gaan we naar 
Cuijk om koffie te drinken op het terras met een stuk taart. Dan is het nu 
echt begonnen, onze creatieve vakantie. 
Na de koffie gaan we de winkelstraten van Cuijk in en koopt iedereen 
kaartjes om te schrijven en te versturen.  
 
  



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

We bezoeken een groot kunstatelier. Wat een prachtige kleuren en 
schilderijen.  
Dat kun je op de foto’s wel zien. Ze zijn net zo kleurrijk als de 
vakantiegangers zijn aangekleed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de terugweg: We wachten even op Ad die snel boodschappen doet voor het 

avondeten.   



  
 
 
 
 

 

 

Als we thuiskomen dan gaan we beginnen met onze creativiteit. Iedereen 
kiest iets anders. 
 
Gerda stort zich op een diamondpaintingproject. Het is Mini Mouse en als 
die klaar is, dan is het een leuk lampje. Gerda leert mij (Monique B.) hoe je 
deze kunst moet uitoefenen. Phoe, wat een priegelwerk en je moet een 
heleboel geduld hebben. 
 
Marieke is helemaal geïnspireerd door de prachtige schilderijen uit het 
atelier en gaat een schilderij schilderen. 
 
Ellen is helemaal dol op armbandjes en kettinkjes maken. Vooral roze… 
 
Feddy die kan enorm goed tekenen en ontwerpen, zij gaat beginnen met een 
hele bladzijde vol met bloemetjes te tekenen. Het zijn er wel 50! 
 
Monique start met het beschilderen van een vaasje. 
 
Voor we het weten is het tijd. Ad is vandaag de chef en gaat in de keuken 
bezig met een verse groentesoep en een lasagne. Zijn souschef is Monique.  
 
We eten ook vandaag lekker buiten en als toetje krijgen we vanille-ijs met 
slagroom en een versiering. 
 
Nu is het alweer avond. Wat is het weer snel gegaan.  
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 
 

 

Zondag, 13 juli  

Vandaag kunnen we een half uurtje langer blijven liggen. We ontbijten met 
een versgebakken broodje en een gebakken of gekookt eitje. 

Er wordt nog wat geknutseld, we drinken koffie en dan is het tijd om richting 
Eindhoven te gaan. We gaan naar het Entertainmentcentrum Hollywood om 
te gaan Glow in the Dark midgetgolfen. 

We verdelen ons in twee groepjes. Groep 1 zijn Ad, Gerda en Feddy en groep 
2 zijn Monique Z, Ellen, Marieke en Monique B. We krijgen allemaal een 
fluorescerend armbandje (die mogen we houden), een fluorescerende club 
(die stok waarmee je het balletje slaat) en bal.  

Als we binnen zijn moeten we elkaar allemaal even bekijken wat er allemaal 
licht geeft. Bijvoorbeeld de schoenveters en de nagellak van Marieke, de 
witte sokken van Ellen en ook het witte t-shirt van Monique Z. 

Helaas komen we er achter dat Gerda niet kan mee doen, dus Ad en Feddy 
slaan verder en Gerda kijkt mee en moedigt ze aan. Feddy wint van Ad! 

In de andere groep worden Monique Z, Ellen en Marieke alle drie 1ste!.  

Kijk hier zelf maar:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 
 
 
 

 

   



  
 
 
 
 

 

 De Kampioenen!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal eerste geworden. Een mooie plek op het 

podium.  



  
 
 
 
 

 

 

 

 

Drankje ter afsluiting van het glow in the dark midgetgolf avontuur 

in het donker  



  
 
 
 
 

 

 

We sluiten de dag af met een etentje. 

 

Heerlijk chinees tafelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topmodel Feddy   



  
 
 
 
 

 

 

 

Maandag, 14 juli 

Vandaag moesten we vroeg uit de veren, want we gaan naar Ingrid van 
Atelier aan de Streepen in Heeswijk-Dinther om een vlinder te mozaïeken.  

Wat een prachtige creatieve workshop heeft Ingrid van Helvoort voor ons 
geregeld. We starten de dag met koffie of thee en een lekkere koek in de 
prachtige tuin van Ingrid. 

Dan gaan we aan de slag. We zijn de hele ochtend lekker 
bezig en als iedereen de uitgezochte mozaïeksteentjes op de 
vlinder heeft gelijmd, gaan we lunchen (we mochten onze eigen 
broodjes meenemen en Ingrid zorgt voor drinken). Na de lunch gaan we de 
vlinders voegen.  

Wat een superleuke creatieve activiteit en bij Ingrid zijn we helemaal op 
onze plek. 

Om 15.00 uur gaan we weer huiswaarts na een prachtige creatieve dag bij 
Ingrid. 

De foto’s spreken voor zich.  

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

Uitzoeken is zo moeilijk…, Zoveel keus in kleur en vorm 

   



  
 
 
 
 

 

  



  
 
 
 
 

 

    

  



  
 
 
 
 

 

  



  
 
 
 
 

 

Tijd voor de lunch in de tuin van Atelier Aan de Streepen 



  
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kunnen we gaan voegen 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 



  
 
 
 
 

 

En kijk eens wat een mooi resultaat  



  
 
 
 
 

 

  



  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotse creatievelingen! 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

 

Dinsdag, 15 juli 

 

Vandaag hebben wij een knutselochtend thuis ingepland. We hebben 
zoveel te doen dat we daar bijna niet aan toe komen.  

Iedereen is druk aan de slag, dat kun je zien op de foto’s. 

’s Middags nemen we een terrasje bij een ijscafé voor, uiteraard, een ijsje in 
Molenhoek en daarna gaan we nog even shoppen in het winkelcentrumpje 
in Malden. Iedereen is blij met haar aankopen. Het zijn bijna allemaal 
creatieve dingen die er gekocht worden. 

In de avond hebben we een wisseling van de wacht. Ad gaat naar huis om 
zich voor te bereiden op zijn volgende reis met Tendens. We zijn allemaal 
wel een beetje verdrietig dat Ad weggaat. 

Gelukkig komt Wilma ons helpen. Tijdens de koffie maken we kennis met 
elkaar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

Woensdag, 16 juli 

 

Vandaag starten we de dag rustig met een heerlijk ontbijtje.  

Het is ook de laatste hele dag en alle opgestarte projectjes moeten vandaag 
worden afgerond. Iedereen is druk bezig met haar eigen projectje. Het lijkt 
erop dat het gaat lukken om alles droog mee naar huis te nemen op de 
vertrekdag. 

Vanmiddag waren we van plan om een uitstapje te maken naar een 
maisdoolhof, maar het regent zo hard dat we besloten een filmmiddag in 
het prachtige huis op het Landgoed Barendonk te houden.  

Aansluitend gaan we uit eten. Het pannenkoekschip in Nijmegen dat in de 
reisgids staat, blijkt geen goed idee, omdat de Vierdaagse van Nijmegen is 
begonnen.  

Maar niet getreurd, we hebben een ander pannenkoekenrestaurant 
gevonden. 

 

  



  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prachtige kunstwerken worden er gemaakt  



  
 
 
 
 

 

 

Pannenkoeken eten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 
 

 

 

 

Donderdag, 17 juli 

 

Vandaag is het alweer het einde van deze leuke, gezellige, creatieve reis. 
Dat is dus een ochtendje koffers pakken en afscheid nemen. 

 

  

 

 

 

      


